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TERTIO FORMULEERT ERNSTIGE BEDENKINGEN BIJ EUTHANASIE 

VOOR MINDERJARIGEN 
 

ANTWERPEN (KerkNet/Tertio) – Hoofdredacteur Geert De Kerrpel van het 
weekblad ‘Tertio’ formuleert in het editoriaal van deze week scherpe 

bedenkingen bij de haast en de manier waarop liberalen en socialisten nog 
deze legislatuur euthanasie voor minderjarigen wettelijk mogelijk willen 

maken. “In Nederland waar vanaf twaalf jaar een dergelijk verzoek kan 
worden ingediend, werd in vier jaar geen enkele euthanasie van een 

minderjarige geregistreerd. “Toch blijven de indieners van het 
wetsvoorstel en de opiniemakers die hen steunen maar herhalen dat er 

dringed nood is aan het toegankelijk maken van euthanasie voor al wie 
jonger is dan achttien en van wie de wilsonbekwaamheid kan worden 

vastgesteld.”  
 

“Blauw-rood wil op de koop toe dat elke arts individueel zou kunnen 

beslissen en niet onder druk van de ziekenhuisdirectie. De uitvoerder op 
het terrein krijgt dan het laatste woord, ongeacht de waarden waarvoor 

de werkgever staat. Het betekent zoveel als dat van een eigen ethisch 
profiel van een instelling of groep nog maar weinig zal overblijven. Zo 

gaat een fundament van het middenveld onderuit. Dat namelijk waarbij 
burgers zich in alle vrijheid verenigen om vanuit hun overtuiging aan 

ziekenzorg, onderwijs, vakbondswerk enzovoort te doen en de overheid 
dit ondersteunt indien aan de afgesproken basisnormen wordt voldaan.” 

 
“Wat nu dreigt te gebeuren, werd tien jaar geleden bij de stemming van 

de eerste euthanasiewet door de tegenstanders ervan voorspeld. Toen 
hoonden de indieners hen weg. Maar het gelijk van wie blijft ingaan tegen 

wat stilaan neerkomt op een recht op euthanasie, komt toch vooral van al 
diegenen, gelovigen en ongelovigen, die zieken en stervenden 

onverminderd tot hun laatste levensadem nabij blijven met alle mogelijke 

zorg en pijnbestrijding. Ontelbaren onder hen getuigen dat de angst voor 
aftakeling en pijn en het verlangen naar ‘een goede dood’ helemaal niet 

hoeft uit te monden in euthanasie. Integendeel zelfs. Zij zijn de ware 
hoeders van een samenleving waarin we er mogen blijven op vertrouwen 

dat mensen nooit onder druk zullen komen te staan om er een einde aan 
te maken, maar dat we altijd voor elkaar zullen zorgen. Dat is een 

kostbaar weefsel.” 
(Kerknet) 

 


