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Tot vorig jaar was hij de arts van de
tbs'er Van Den Bleeken. 'Ik vind
zijn situatie verschrikkelijk.'

VAN ONZE CORRESPONDENTE LEEN
VERVAEKE

Wim Distelmans staat bekend als
Belgiës grootste voorvechter van
het recht op euthanasie. Maar de
zelfgekozen dood van Frank Van
den Bleeken, de tbs'er die uit het
leven stapt omwille van ondraaglijk
psychisch lijden, vindt hij
onaanvaardbaar. 'Ik vind dit
maatschappelijk gezien een heel
zwarte dag voor België', zegt hij
aan de telefoon.

Distelmans, professor palliatieve
geneeskunde aan de Vrije
Universiteit Brussel, was tot vorig
jaar de behandelend arts van Van
Den Bleeken. Hij was het die de
zedendelinquent voorstelde om een
overplaatsing naar een
Nederlandse tbs-kliniek aan te
vragen, waar hij niet zou kunnen
genezen, maar wel zijn
levenskwaliteit zou kunnen
verbeteren. Toen de Belgische
politiek die overplaatsing
blokkeerde, haakte Distelmans af.

Hij kon de euthanasie van Van den
Bleeken niet met zijn geweten in
overeenstemming brengen.

'Ik geef altijd het voorbeeld van een
ongeneeslijke kankerpatiënt die
ongelofelijk lijdt', zegt Distelmans
om zijn standpunt te verduidelijken.
'Daar gaat men toch niet zeggen:
over de grens is er een
therapeutische optie om uw pijn te
verlichten, maar dat gaan we niet
toelaten, pleegt u maar euthanasie.
Als het mogelijk is om honderden
Belgische gedetineerden naar de
gevangenis van Tilburg te brengen,
dan lijkt het mij logisch om ook zo'n
overeenkomst te maken voor
geïnterneerden.'

De politiek blokkeert de
overplaatsing naar Nederland. Dan
is er voor Van Den Bleeken toch
geen andere uitweg dan
euthanasie?

'Wat mij betreft is hier niet voldaan
aan de zorgvuldigheidseisen van
de euthanasiewet. Dat heb ik ook
aan Frank gezegd: ik vind uw
situatie verschrikkelijk, u lijdt
ondraaglijk, maar ik vind dat een
oplossing voor uw probleem politiek
moet zijn. Dit is niet de
verantwoordelijkheid van de arts,
maar van de politiek. Ik wil het falen
van de maatschappij niet oplossen
met euthanasie. Ik heb deze week
nog met Frank Van den Bleeken
gebeld. Ik heb enorm met hem te
doen, zoals ik ook te doen heb met
zijn slachtoffers en hun families.
Maar daar gaat het niet om. Ik vind
dat we hier maatschappelijk gezien
volledig in de fout gaan. Zeker als
je weet dat België al veertien keer
veroordeeld is door Europa voor de
manier waarop we met
geïnterneerden omgaan.'

Er sterft een man door de schuld
van de politiek?

'Misschien ook door de schuld van

de maatschappij. Die heeft niet veel
geld over voor de opvang van
geïnterneerden. Onlangs was er
veel verontwaardiging omdat een
7-jarig jongetje zijn peperdure
medicijn niet kreeg terugbetaald.
Dat is veranderd, onder druk van
de publieke opinie. Bij een
geïnterneerde hoor je dingen als:
het is zijn eigen schuld. Zou de
maatschappij anders reageren, dan
zouden de politici ook anders
reageren.'
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