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Samen sterven: ook voor koppels?

De broers Verbessem hadden altijd alles samengedaan. Op hun 45ste woonden ze nog
steeds samen in hetzelfde appartementje. De vraag om samen uit het leven te mogen
stappen, komt ook voor bij koppels, zegt dokter Marc Cosyns, die stervensbegeleiding
doceert aan de Universiteit Gent. ‘Dan gaat het om koppels in een symbiotische relatie,
mensen die echt voor en door mekaar leven. Bijvoorbeeld als de man ongeneeslijk chronisch
ziek is en volledig afhankelijk is van de zorgen van zijn vrouw. Als die vrouw dan terminaal
ziek wordt, gebeurt het nu vaker dat men dan kiest om samen te kunnen sterven. Niet altijd
door euthanasie, maar soms door een behandeling gewoon stop te zetten, een mogelijkheid
die voorzien is in de patiéntenrechtenwetgeving.'

‘Eén wetgeving graag'

‘Het enige wat mensen dan niet begrijpen is het verschil tussen euthanasie en het stopzetten
van medicatie', zegt Cosyns. ‘Juridisch is dat verschil zeer groot, het effect is hetzelfde.
Daarom streef ik naar één overkoepelende wetgeving over stervensbegeleiding en zet ik mij
in voor zorgvuldige richtlijnen voor de zorgverleners, rekening houdend met wens en context
van patiént of koppel.'

‘Zorgvuldigheid graag'

Ethicus Chris Gastmans fronst de wenkbrauwen. ‘Ik vind het bedenkelijk. Waar ligt de grens?
Laten we dit alleen toe bij mensen die zestig jaar samen zijn, of ook bij mensen die nog maar
veertig of tien jaar samenzijn? Er zullen almaar meer mensen in die situatie verzeild raken,
dus opnieuw: laten we hier alstublieft zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan.'




