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In de Britse tabloidpers is Wim Distelmans weer eens kop van Jut. Omdat
hij een studiereis naar Auschwitz organiseert.

Wim Distelmans: onder vuur van buitenlandse lobbygroepen. belga
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Een elektronische uitnodiging voor de studiereis naar Krakau
en Auschwitz, die alleen in Vlaanderen is rondgestuurd, verwjist
naar het ​nazi-uitroeiingskamp Auschwitz als de plek ‘die bij
uitstek symbool staat voor een mensonwaardig levenseinde’ en
daarom ‘inspirerend’ om begripsverwarring te verhelderen en
na te denken over zaken waar palliatieve artsen voortdurend
mee geconfronteerd worden.

Zoals daar zijn: ‘existentiële pijn, zingevingsvragen, zelfreflectie,
afhankelijkheid en zelfbeschikking, eindigheid en vooral ook
(on)waardigheid’.

De uitnodiging gaat uit van het expertisecentrum Waardig
Levenseinde in Wemmel en van de gelijknamige leerstoel aan
de VUB, die door de kannkerspecialist en ​euthanasie-expert



Wim Distelmans wordt bekleed. Sinds de euthanasiewet in ons
land uitgebreid werd naar minderjarigen, is hij geen onbekende
meer voor buitenlandse lobbygroepen die gekant zijn tegen
euthanasie.

Controverse
The Daily Mail, die blijkbaar de hand kon leggen op de mail,
spreekt schande over ‘Dokter Dood die euthanasiereisjes
aanbiedt naar inspirerend Auschwitz.’

Het studiebezoek vindt in oktober plaats maar is al helemaal
volgeboekt, zegt Distelmans. Hij begrijpt dat het thema op dit
moment controversieel is in Groot-Brittannië, omdat daar een
voorstel voor een euthanasiewet voorligt in het parlement. ‘Op
zo’n moment grijpen de tegenstanders daarvan gelijk wat aan
om controverse te zaaien.’

Maar een ‘euthanasiereis’ wordt het niet: ‘Ook rouwspecialist ​-
Manu Keirse en gevangenis​experte Sonja Snacken gaan mee.
Het doel van de reis is wel degelijk om ons te bezinnen over een
waardig levenseinde. Dat hebben we vroeger nog gedaan, met
studiereizen naar Engeland, Schotland en Rusland.’

‘Er is trouwens helemaal geen link tussen euthanasie en wat de
nazi’s hebben gedaan. Juist dat soort begripsverwarring moet
eruit.’

Prima idee
Dat zegt ook de Vlaams-joodse ​Lydia Chagoll (83), die al bijna
veertig jaar lang elk jaar minstens één keer een groep
Vlamingen, vaak leerkrachten, rondleidt in het uitroeiingskamp.

‘Ik vind het juist een prima idee dat deze artsen nu ook op
bezoek gaan. Het is een geschikte gelegenheid om duidelijk te
maken dat er een immens verschil bestaat tussen de
euthanasiewet in ons land, en wat de nazi’s zo noemden maar
wat een massamoord op vele duizenden slachtoffers is
gebleken.’

Chagoll wijst erop dat haar eigen familie in Auschwitz en
Sobibor door de nazi’s is vermoord. En dat haar partner, de
cineast Frans Buyens, aan het eind van zijn leven bewust voor
euthanasie heeft gekozen. ‘Hij wilde het zo.’

Samen maakten ze een veel gelauwerde film over euthanasie
lang voor het in België was toegelaten: ‘Minder dood dan de
anderen’, met Dora van der Groen en Senne Rouffaer.

‘Wie het verschil tussen euthanasie en wat de nazi’s deden niet



ziet, is kleingeestig en zou beter ook eens mee op studiereis
gaan naar Auschwitz’, zegt Chagoll.


