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Zondag_verliet Siska De Ruysscher ons, op 26-jarige leeftijd. Ze

kreeg euthanasie omwille van ondraaglijk psychisch lijden. Haar

verhaal, dat eerder in De Morgen verscheen, raakte een snaar in
Vlaanderen. Niet alleen omdat ze jong was, maar omdat haar




keuze de grenzen van onze zorg zichtbaar maakt. Wat betekent
ondraaglijk lijlden wanneer hulp te laat komt, of niet voldoende nabij
is?

In Vlaanderen is euthanasie wettelijk mogelijk, ook bij psychisch
lijlden, onder strikte voorwaarden. Dat is een gegeven, maar het
gesprek erover blijft beladen. Wie vragen stelt bij die praktijk,
riskeert al snel in een oerkatholiek of moraliserend kamp geduwd
te worden. Terwijl de vraag niet religieus of ideologisch is, maar
menselijk: doen we als samenleving, als zorgsysteem, als
gemeenschap genoeg om te vermijden dat iemand de dood als
enige uitweg ziet?

Psychiater Jim van Os beschreef onlangs hoe jonge mensen,
getekend door trauma, soms die overtuiging ontwikkelen: dat
sterven de enige manier is om rust te vinden. Maar hij zag ook hoe
dat geloof kan kantelen wanneer iemand niet losgelaten wordt.
Mensen zijn veranderlijk, zei hij, plastisch zelfs. Vanuit de
donkerste diepten kan herstel groeien — als er tijd, nabijheid en
volharding is. De vraag is dus niet of euthanasie mag, maar of alles
is geprobeerd om het lijden draaglijker te maken.

Vandaag weten we dat de realiteit vaak anders is. De wachtlijsten
voor psychologische en psychiatrische hulp zijn veel te lang. Wie er
eindelijk terechtkan, belandt niet zelden in een overbelast systeem
waar professionals het beste van zichzelf geven maar structureel
tekortschieten. De zorg is versnipperd, het budget te klein, de
continuiteit zoek. En soms is er zelfs schade: hulpverlening die
eerder breekt dan heelt. Zoals auteur Brenda Froyen schreef: ‘Wat



mij brak, was niet alleen de ziekte, maar ook de manier waarop ik
behandeld werd.’



Vanuit dat perspectief wordt Siska’s beslissing ook een spiegel
voor onze samenleving. Haar keuze verdient respect — ze had het
recht om zelf te beslissen over haar leven en haar dood. Maar dat
betekent niet dat we het systeem waarin ze die keuze maakte niet
kritisch mogen bevragen. Want wat als die beslissing ook het
gevolg was van te weinig hulp, van te veel wachten, van een zorg
die niet nabij genoeg kon zijn?

Ik besef hoe belangrijk die nabijheid is in tijJden van diepe dalen, in
koude winters, wanneer je alleen nog verlangt dat het ooit weer
lente wordt. Hoop is geen vanzelfsprekendheid. Ze ontstaat in de
ruimte tussen mensen: in professionele zorg, in nabijheid, in een
samenleving die het taboe rond psychisch lijden durft doorbreken.

Euthanasie bij psychisch lijden is een wettelijk recht, maar het mag
nooit een uitweg worden bij gebrek aan betere opties. De echte
opdracht ligt in het versterken van de zorg en van het draagvlak
eronder — zodat wie lijdt niet de dood hoeft te kiezen bij gebrek
aan leven dat draaglijk voelt.

Hoop mag geen luxeproduct zijn. Ze moet het fundament blijven
van een samenleving die niet wegkijkt van pijn, maar ruimte maakt
voor herstel, in alle vormen die menselijkheid toelaat.



