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Palliatieve sedatie geregeld zonder verwittiging familie

Bejaarden die ondraaglijke pijn lijden, worden wel vaker gesedeerd tot de dood erop

volgt, zonder dat de patiënt en diens familie daarom vraagt of over ingelicht wordt.

Dat staat in Humo, die zich baseert op de getuigenis van dokter Lieve Vande Putte.

"Dit zijn dingen die dagelijks gebeuren", zegt Wim Distelmans, professor palliatieve

geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel.

In het artikel staat dat de aan dementie lijdende vader van Lieve Vande Putte

overleed aan een cocktail van morfine, Haldol en Domricum. Niemand van de

afdeling waar de vader lag, liet de familie weten dat die behandeling met verdovende

middelen zou leiden tot zijn overlijden.

Levensbeëindiging

Volgens Distelmans wordt de term 'palliatieve sedatie' in de zorgsector vaak

oneigenlijk gebruikt. "Men laat de patiënt slapen, want hij lijdt ondraaglijk", zegt hij in

Humo. "Er wordt dan gestart met sedatie, zonder dat de patiënt of de familie dat weet

of daarvoor kiest. Dat blijkt dan te lang te duren, waarna de dosissen verhoogd

worden, in de stille hoop dat de patiënt overlijdt. Dat is geen sedatie meer, maar

levensbeëindiging. Het is ook geen euthanasie, want dat gebeurt op verzoek van de

patiënt."

Regelmatig

Distelmans zegt dat dit soort zaken regelmatig voorkomt. "De houding van de

zorgverlening moet daarin sterk verbeterd worden", stelt de professor aan

persagentschap Belga. "Er wordt over het hoofd van de patiënt en de familie voor

sedatie gekozen. Artsen denken nog te paternalistisch in plaats van de wensen van

de patiënt en de familie te respecteren."
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