
Gentse psychiatrie als schaamlapje
 

► Het FPC Gent moet tegen het einde
van dit jaar 264 patiënten herbergen.
Dat is vandaag voor slechts 2,6 procent
van de geïnterneerden in de
gevangenis een oplossing.
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In afwachting van een transfer naar
Nederland, is geïnterneerde Frank
Van Den Bleeken gisteren
overgebracht naar het nieuwe
Forensisch Psychiatrisch Centrum
(FPC) in Gent. De pas geopende
instelling als doekje voor het
bloeden. Want beweren dat België
zich grandioos moet schamen als
het over internering gaat, is niet
langer mogelijk. We hebben het
FPC Gent, weet u wel.

"U kunt niet beweren dat er niks is
voor geïnterneerden in België. Er is
het FPC Gent. En er komt er nog
eentje in Antwerpen ook. Ziet u, dat
zijn al twee voorzieningen voor
geïnterneerden." Probleem
opgelost. Met brede glimlach wijzen
bevoegde ministers naar het
gloednieuwe indrukwekkende
gebouw aan de Gentse
Wondelgemse Meersen. Het ruikt
er nog naar verf en de pas
aangeworven verplegers verdwalen
er in de gangen. Maar het FPC in
Gent moest nog voor zijn opening
enkele maanden geleden de grote
schandvlek van justitie wegvagen.
Want nee, beweren dat België zich
grandioos moet schamen als het
over internering gaat, is niet langer
mogelijk. We hebben het FPC
Gent, weet u wel.

Akkoord, de nieuwe instelling lost
het probleem een klein beetje op.
Een klein beetje, niet veel meer

dan dat. De eerste patiënten
arriveerden twee maanden
geleden. Inmiddels verblijven er
een dertigtal patiënten, tegen het
einde van het jaar moeten dat er
264 zijn. Alleen mannen, trouwens.
Wie een beetje kan tellen, weet dat
daarmee het probleem niet is
opgelost. In totaal zitten zo'n 1.150
geïnterneerden in de gevangenis.
Er is dus voor 2,6 procent van de
geïnterneerden in de gevangenis
vandaag een oplossing. Loopt alles
goed, dan halen we eind 2015 zelfs
23 procent. Een stap vooruit, dat is
waar. Maar wie durft zich daar in
godsnaam vrolijk over maken?

Dat er zoiets als een Forensisch
Psychiatrisch Centrum moest
komen, daar was iedereen het
decennia geleden al over eens.
Alleen kwam het er maar niet.
Geen geld en geen politieke wil.
"Met geïnterneerden kun je geen
verkiezingen winnen", moest sp.a-
politicus Bert Anciaux toegeven.
Een van de weinige politici die zich
overigens het lot van de
geïnterneerden wél aantrok. En de
verkiezingen heeft hij er inderdaad
niet mee gewonnen.

Longstay

Dat nieuwbakken minister van
Justitie Koen Geens (CD&V) nu
belooft om binnen een redelijke
termijn een longstay-instelling op
poten te zetten, verandert daar
weinig aan. Een goed initiatief
uiteraard, maar zeker geen reden
om in dit dossier van een succes te
spreken. Zelfs al komt zo'n centrum
er, draait het FPC in Gent op volle
toeren en krijgen we er nog eentje
bij in Antwerpen, dan nóg haalt
België het absolute minimum niet.
Dan nog zullen honderden
geïnterneerden noodgedwongen in
de gevangenis zitten. Zonder
behandeling en zonder perspectief.

Het FPC Gent gebruiken als een
middel om het falen van het
systeem te minimaliseren, is
ronduit triest. Eens te meer als je
weet dat bij besparingsrondes maar
wat graag gekeken wordt naar dat

grote gebouw in de Wondelgemse
Meersen. Het kost veel geld
namelijk, om geïnterneerden
humaan te behandelen. Beste
ministers, het FPC Gent is geen
schaamlapje dat u kunt bovenhalen
als een zoveelste schrijnend geval
de publieke opinie beroert.

Het is pas als België zich in dit
dossier gedraagt als een beschaafd
land, dat politici zich trots op de
borst mogen kloppen. Eerder niet.
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