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De euthanasie van Frank Van Den
Bleeken zal op 11 januari 2015 ten
uitvoer worden gebracht. Met die
gortdroge zin van de woordvoerster
van Justitie komt een einde aan het
leven van een van de meest
bekende zedendelinquenten van dit
land. Van Den Bleeken
procedeerde jaren om dood te
kunnen gaan.

In 2011 trok hij naar de rechtbank
om euthanasie te krijgen op basis
van 'ondraaglijk psychisch lijden'.
Niet dat dit zijn eerste keuze is: de
moordenaar en verkrachter heeft
altijd gezegd dat hij met de juiste
medicatie en verzorging zijn vraag
tot euthanasie zou intrekken.

Van Den Bleeken wil niet
vrijkomen. Hij is zich ten volle
bewust van zijn afwijking. Hij wil
alleen een aangepaste
behandeling. Een aangepast leven.
Omdat hij dat nooit kreeg, gaat hij
nog liever dood dan in een
Belgische cel het leven nog langer
te verduren. Al minstens vijftien
andere geïnterneerden hebben zijn
voorbeeld gevolgd.

Dit land heeft een van de meest
vooruitstrevende
euthanasiewetgevingen ter wereld,
en mag daar best trots op zijn.
Waar het zich diep voor moet
schamen, is dat die wetgeving nu
blijkbaar dient om aan de totaal
tekortschietende opvang van
geïnterneerden te ontsnappen.
Euthanasie mag geen redmiddel of
vluchtweg zijn uit de vergeetput van
de Belgische justitie.

Van Den Bleekens ingewilligd
verzoek is een akelige aberratie
van de euthanasiewet. Voor het
buitenland is België sinds de
uitbreiding van de euthanasiewet
naar minderjarigen een land van
kille kindermoordenaars. Moeten
we ook nog - en ditmaal terecht -
gebrandmerkt staan als de natie
die haar geesteszieken liever dood

heeft dan hen te verzorgen?

Justitieminister Koen Geens
(CD&V) zei bij zijn aantreden "diep
getroffen" te zijn door het lot van
Van Den Bleeken. Als zijn beleid
echt "radicaal moedig" is, zoals hij
zelf beweert, dan zorgt hij ervoor
dat er geen tweede dodelijke
injectie zal worden toegediend aan
een van de volgers van Van Den
Bleeken.

Dan maakt Geens dat er boven op
de 264 plaatsen van het Forensisch
Psychiatrisch Centrum in Gent nog
duizend bijkomen en dat de nieuwe
wet op de internering meer wordt
dan een ideaal op papier.

Op de fiche van de goed 1.150
geïnterneerden in onze
gevangenissen staat 9999. Het is
de - compleet absurde - einddatum
van hun opsluiting. Een
justitieminister die het meent, zorgt
dat daar binnenkort de startdatum
van hun opname in een
gespecialiseerd centrum staat.
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