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© belga. Frank Van Den Bleeken.

Ook in het buitenland gaat het verhaal van seksueel delinquent Frank Van
Den Bleeken, die toestemming heeft gekregen van Justitie om in een
ziekenhuis euthanasie te krijgen, niet onopgemerkt voorbij. "Een
schandvlek voor Justitie", zo schrijft de Nederlandse krant De Volkskrant.

Wim Distelmans, de palliatieve arts aan de VUB die eerder een negatief
advies gaf, voorspelde vandaag al in De Morgen dat de buitenlandse pers op
het verhaal zou springen. "België heeft al een slecht imago als het gaat over
de opvang van geïnterneerden. Dat, in combinatie met een spraakmakende
topic als euthanasie, gaat niet onbesproken blijven", aldus Distelmans.

En hij kreeg gelijk. Op verschillende nieuwswebsites duikt het verhaal van
Van Den Bleeken op. De Britse kranten The Telegraph en Daily Mail
brengen het verhaal uitgebreid, net als het Amerikaanse magazine TIME,
nieuwszenders NBC en CBC en ook de Australische krant The Sydney
Morning Herald.

Kritiek
De Britse openbare omroep BBC gaat dieper in op de kwestie. "Het aantal
euthanasiegevallen in België is elk jaar gradueel gestegen sinds de wet in
2002 ingevoerd werd, maar het gaat vaak om oncontroversiële gevallen met
oude, terminaal zieke mensen. Recent is de wetgeving echter in een paar
gevallen uitgebreid, en dat blijft niet zonder kritiek", zo schrijft BBC-
reporter Piers Scholfield. 

"Bovendien heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens België al
verschillende keren bekritiseerd omdat het er niet in slaagt mentaal zieke
gevangenen fatsoenlijk te behandelen."

Buitenlandse pers scherp voor euthanasie Van
Den Bleeken: "Schandvlek voor Justitie"



"Schandvlek"
Ook in Nederland wordt er met argusogen gekeken naar de zaak-Van Den
Bleeken. "Belgische tbs'er (in het Nederlandse strafrecht
'terbeschikkingstelling', in het Belgische strafrecht vergelijkbaar met
'internering', nvdr.) mag euthanasie plegen omdat hij niet de juiste zorg
krijgt", zo kopt De Volkskrant. "Zijn toevlucht tot een zelfgekozen dood
wordt in België gezien als een schandvlek voor justitie."

"Ook in de publieke opinie overheerst de gedachte dat de dood van Van Den
Bleeken onnodig zou zijn als België zijn geïnterneerden beter zou
behandelen", schrijft De Volkskrant verder. "De opvang van tbs'ers in
België voldoet al decennia niet aan de normen. Het land werd daarvoor
meermaals veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens."


