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Moet euthanasie Hugo Claus navolging krijgen?
Aansluitend bij dit artikel

« Niemand euthanasie opdringen
« Respect voor keuze ongeneeslijk zieken
« Qde aan het leven van de volmaakten

Broeder René Stockman klaagt aan dat de media en sommige gezagsdragers de
euthanasie van Hugo Claus voorstellen als een voorbeeld voor Alzheimer- en
andere patiénten. Een voorbeeld dat navolging verdient. Hij vindt dat een kaakslag
voor wie 'de andere keuze' maakt en voor wie zulke patiénten begeleidt.

Etienne Vermeersch en Wim Distelmans ontkennen dat. Zij zeggen dat 'iedereen

vrij moet zijn' en dat ze 'de andere keuze' ook respecteren. Ze pleiten voor een
uitbreiding van de euthanasiewet tot dementen.
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