
dinsdag 25 maart 2008 

Kardinaal Danneels: 'de dood omzeilen is geen 

heldendaad' 

 

Kardinaal Godfried Danneels: 'Er is geen plaats meer in onze cultuur, noch voor de dood, 

noch voor het lijden.'wdk 

© Wim Daneels 

Aansluitend bij dit artikel 

 'Elke nuance valt weg' 

 Open VLD zet door met uitbreiding euthanasie 

BRUSSEL - Kardinaal Danneels haalde in zijn paashomilie scherp uit naar de verheerlijking 

van euthanasie.  

Van onze redacteur 

 

'Door zomaar uit het leven te stappen, antwoordt men niet op het probleem van lijden en 

dood. Men loopt er in een boog om heen en omzeilt het. Omzeilen is geen heldendaad, geen 

voer voor frontpaginanieuws.' Dat zei kardinaal Danneels zaterdagavond in zijn homilie 

tijdens de paaswake in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen. 

 

De homilie van kardinaal Danneels kwam niet toevallig enkele dagen na de dood van 

schrijver Hugo Claus. Die koos zelf voor euthanasie, omdat hij aan de ziekte van Alzheimer 

leed. Die beslissing beroert dagen later nog altijd de gemoederen en zwengelt het 

euthanasiedebat weer aan. Het vrijzinnige humanisme komt daarmee alweer lijnrecht 

tegenover het katholicisme te staan. 

 

Volgens broeder René Stockman zouden de media en intellectuelen de vrijwillige dood van 

Claus hebben verheerlijkt en hebben beschreven als een edelmoedige daad en een voorbeeld 

voor andere patiënten (DS 22 maart). Hij vindt dat een kaakslag voor wie geen euthanasie wil 

en er wel voor kiest om zijn lijden te dragen. Ook kardinaal Danneels liet die boodschap 

duidelijk in zijn homilie doorklinken. 

 

'Onze samenleving weet blijkbaar geen weg meer met de dood en het lijden', zei Danneels. 'Ze 
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heeft naar eigen zeggen al vele zogenaamde taboes neergehaald. Maar ze heeft er ook een 

nieuw taboe bij gecreëerd, namelijk dat de dood geen zin kan hebben en dat alle lijden absurd 

moet zijn. Er is geen plaats meer in onze cultuur, noch voor de dood, noch voor het lijden.' 

 

Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V) sluit zich aan bij Danneels. Op zijn weblog 

voer hij dit weekend uit tegen ethicus Etienne Vermeersch, die in een opiniestuk de beslissing 

van Claus om uit het leven te stappen, verdedigde (DS 22 maart). 

 

'België staat volgens Vermeersch “op ethisch vlak wereldwijd op een eenzame hoogte, en 

verwijt de katholieke ziekenhuizen een “harteloze, ethiek. De vrijzinnige ethicus is de nieuwe 

dogmaticus van de “vrijheid, geworden en waant zich superieur aan de “andersdenkenden,.' 

 

Etienne Vermeersch en Wim Distelmans, hoogleraar palliatieve geneeskunde, herhalen dat ze 

respect hebben voor de mening van anderen. 'Maar die anderen moeten ook respect hebben 

voor de mensen die wel voor euthanasie kiezen', aldus Distelmans. 

 

Hij begrijpt de kritiek niet. 'Ik kan mij niet inbeelden dat er één zinnig mens denkt dat het 

lijden van de Française Sébire, die leed aan een ongeneeslijke tumor in het gezicht, zinnig 

was. Spijtig genoeg had zij maar één uitweg (ze pleegde vermoedelijk zelfmoord, red.), omdat 

ze met de rug tegen de muur stond. Wie tegen euthanasie is, heeft weinig inlevingsvermogen 

of heeft het nog niet in zijn omgeving meegemaakt.' 

 

Volgens Distelmans reageerde Danneels in zijn homilie heftig omdat Claus niet-terminaal 

was. 'Tachtig procent van onze ziekenhuizen is christelijk geïnspireerd. In hun visietekst staat 

dat euthanasie niet kan bij niet-terminalen. Moet ik er een tekening bij maken? Euthanasie in 

een katholiek ziekenhuis is nog altijd niet evident. Nog heel wat mensen lijden onnodig, 

omdat ze niet op een correcte manier worden geïnformeerd of omdat de artsen de beslissing 

op de lange baan schuiven. Ik ken patiënten die van het ziekenhuis te horen krijgen dat ze 

maar naar huis moeten gaan als ze euthanasie willen vragen.' 

 

Distelmans vreest dat met de uitspraak van Danneels de katholieke ziekenhuizen zich nog 

meer zullen gesterkt voelen in hun halsstarrige houding. 

 

'Ik zeg niet dat euthanasie voor iedereen is. Daarom moet er ook een uitbreiding van de 

palliatieve zorg komen. Wij vragen al jaren 20 miljoen euro extra. Wij hopen dat dat geld er 

deze regering komt.' 

 

Voor de rest hoopt Distelmans dat de ethische discussies in het parlement niet stilvallen (zie 

hierboven). 'Het is te simpel om te stellen dat Open VLD voor euthanasie is en CD&V tegen. 

Maar er moet een uitbreiding komen van de euthanasiewet, desnoods met een 

wisselmeerderheid.' 

 

Blz. 19 Opiniebijdragen van Rolf Falter en Jacky Botterman. 

Yves Delepeleire 

 


