
EUTHANASIE  BROEDERS VAN LINK BEKOELDE LIEFDE

Broeders van Liefde op ramkoers met
Rome
Vandaag om 13:28 door Veerle Beel (http://www.standaard.be/auteur/veerlebeel)

Euthanasie bij psychisch lijden drijft een wig tussen de Belgische Broeders van Liefde en hun
hoofdbestuur in Rome. Voorlopig wordt niet aangestuurd op een clash. Maar Rome laat het
hier toch niet bij.

Alle psychiatrische instellingen in ons land die aangesloten zijn bij de Broeders van Liefde kregen een brief in
de bus: euthanasie bij psychisch lijden is geen taboe meer in die instellingen. Er komen
zorgvuldigheidscriteria, die nauwkeurig gevolgd moeten worden. Die zijn in zekere zin strenger dan de
Belgische wet voorschrijft: zo schrijven de criteria voor dat er vier maanden bedenktijd moet zijn tussen de
vraag van de patiënt en de eventuele uitvoering van de euthanasie. Wettelijk is daar maar één maand
voorzien.

Er zal in de eerste plaats samen met de patiënt naar andere alternatieven worden gezocht, maar als het niet
anders kan, zal euthanasie zelf mogelijk worden binnen de instellingen zelf. Iets waar de Broeders van Liefde
zich eerder, sinds de euthanasiewetgeving in België werd goedgekeurd, altijd tegen verzet hebben. Dat alles
staat uitgeschreven in een nieuwe visietekst voor de gezondheidsinstellingen van de groep in België.

Het psychiatrisch hospitaal van de Broeders in Bierbeek. Foto: Ivan Put

(http://www.standaard.be/)

http://www.standaard.be/auteur/veerle-beel
http://www.standaard.be/


Rome niet blij

De brief en de visietekst zijn ondertekend door Raf De Rycke,
voorzitter van de raad van bestuur van de groep, en Koen
Oosterlinck, gedelegeerd bestuurder. Dat zijn twee leken, die
zelf dus geen deel uitmaken van de Orde. Ze zouden wel de
steun hebben van de broeders in België.

De Rycke was jarenlang de rechterhand van broeder René
Stockman, toen deze de groep op Belgisch niveau voorzat.
Stockman is nu hoofd van de generale staf van de congregatie
in Rome. Van daaruit liet hij gisteren weten dat hij niet
gelukkig is met de stap die de Belgische afdeling nu heeft gezet.

Stockman: ‘We zijn lang in overleg geweest met de Belgische
congregatie en we zijn niet tot overeenstemming gekomen. Wij
betreuren dat. Voor ons blijft de beschermwaardigheid van
het leven absoluut. We kunnen dit niet zo laten. Ik zal hier
verder voor blijven vechten en we zullen verder overleggen
binnen de congregatie en ook binnen het Vaticaan.’

Wordt dit een clash?

Groeit dit uit tot een echte clash? Hoofdredacteur Geert De
Kerpel van het kerkelijk weekblad Tertio, die het nieuws dinsdag naar buiten bracht, vindt het
meningsverschil alvast ‘ongezien’. Hij vindt ook dat de Belgische afdeling van de congregatie een ‘grote bocht’
neemt: ‘Ze proberen het nu wel te minimaliseren, maar in hun visietekst van acht bladzijden staat letterlijk te
lezen dat wat nu beslist wordt in de Belgische congregatie niet in overeenstemming is met wat het generale
bestuur in Rome erover denkt. En dat ze dat ook betreuren.’

Toch blijft Raf De Rycke erbij dat er geen sprake is van een bruusk kantelmoment: ‘Wij veranderen het geweer
niet van schouder. De beschermwaardigheid van het leven blijft ook voor ons belangrijk en fundamenteel.
Maar we beschouwen ze niet meer als absoluut. De zelfbeschikking van de patiënt en de zorgrelatie tussen
patiënt en arts zijn ook belangrijke waarden, die in overweging kunnen worden genomen.’

Geen taboe maar ook geen promotie

Het gevolg daarvan is dat er wordt afgestapt van het taboe op euthanasie binnen de muren van de instellingen
zelf. ‘Maar wij gaan dat niet promoten en we zullen het licht ook niet meteen op groen zetten’, zegt De Rycke.
‘We starten altijd eerst met het levensperspectief.’

Voor broeder Stockman, generaal overste, blijft het een taboe: ‘Wij hebben sinds 2000 altijd gezegd dat
euthanasie niet mogelijk was binnen onze instellingen. Ook binnen de Belgische wetgeving is er ruimte om bij
dat standpunt te blijven.’

De Rycke zegt te begrijpen dat het generale bestuur euthanasie blijft afwijzen, maar vindt dat niet in strijd met
de wijziging in België nu: ‘De congregatie is in veel landen actief, waar euthanasie nog een groot taboe is. Bij
ons is dat anders. Wij sluiten aan bij de wereld waarin wij functioneren, maar doen dat heel zorgvuldig. Dat is
overigens niet in strijd met onze christelijk geïnspireerde visie. Een patiënt bij uitzichtloos lijden begeleiden
kun je ook als een vorm van naastenliefde zien.’

Rik Torfs sust

Raf De Rycke. Foto: belga



 

Volgens Rik Torfs, rector van de KU Leuven en specialist in
kerkelijk recht, hoeft dit niet noodzakelijk tot een groot
conflict uit te groeien: ‘Om te beginnen kan de congregatie nog
altijd intern naar een oplossing zoeken. Vergeet ook niet dat
de zorginstellingen die bij de Broeders van Liefde aansluiten,
een aparte juridische structuur hebben. Zij vallen niet samen
met de Broeders van Liefde. Dat maakt het toch iets moeilijker
voor het generale bestuur om er vanuit Rome op in te grijpen.’

René Stockman. Foto: put


